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Voor de dienst luisteren we naar orgelspel

Welkom en mededelingen
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Moment van stilte
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied Psalm 103:1en 3

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Bemoediging en Groet:
V: We zijn hier bij elkaar in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Hij is onze Helper
A: NOOIT LAAT HUJ LOS
V: Vriendschap, vrede en liefde van God,
Voor jou en u, iedereen hier en thuis aanwezig
A: VOOR MENSEN OVERAL OP DE WERELD. AMEN.

Vervolg aanvangslied Psalm 103:6en 7

6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.



7 Maar’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

RONDOM HET WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Schriftlezing Psalm 51, NBV21, door de lector

1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,

U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
4 was mij schoon van alle schuld,

reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn

en uw oordeel zuiver.

7 lk was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,

8 maar U wilt dat waarheid mij vervult,

U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.

10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:

U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden

en doe heel mijn schuld teniet.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.
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14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot U.

16 U bent de God die mij redt,

bevrijd mij, God, van de dreigende dood,

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.

17 Ontsluit mijn lippen, Heer,

en mijn mond zal uw lof verkondigen.

18 U wilt van mij geen offerdieren,

in brandoffers schept U geen behagen.

19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart

zult U, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.

21 Dan zult U de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,

dan legt men stieren op uw altaar.

Zingen Lied 317:1,2en 3

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,

maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
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Breng ons naar de heil ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel

Zingen Lied 489:1en?2

1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,

een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:

hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader

Collecten
1° collecte voor Oudejaarscollecte
2¢ collecte voor Predikantsplaats
3¢ collecte voor Onderhoud kerken



Tijdens de collecte wordt Ubi Caritas gezongen lied 568a

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 494:1,2en 3

1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.

In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij

die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.

Ons eigen levenslot

met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren

wij durven U niet aan,

uw stem in onze oren,

uw komst in ons bestaan.

Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Zegen, gezongen Amen

Gy — —— —
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A - men, H ] men, a = Imen.



MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven
drinken en elkaar te ontmoeten.

Nieuwjaar 2026:

Op 1 januari 2026 bent u uitgenodigd in de Martinuskerk te Halsteren om vanaf
10:30 uur elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen voor 2026 onder
het genot van een koffie en thee. Om 11:00 uur is er een kort ochtendgebed
wat verzorgd wordt door Mw. Lia Rozendaal, Mw. Elza van Riet en de heer Piet
Ram.

Na het ochtendgebed proosten wij op het nieuwe jaar 2026.

U bent welkom!

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com
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